
Weekend 27-29 Oktober

¡Hola! amigos.
We zetten onze reis door Zuid-Amerika verder en gaan naar MEXICO!!! Hier blijven we

een weekendje om de sfeer in Mexico eens goed op te snuiven.

We nemen onze vlucht naar Mexico op de luchthaven van Dampoort, de 27e om 17u50.
Wees er op tijd want de vliegtuigen wachten niet op late welpjes!!!
deze culinaire reis kost jullie 40 euro, gelieve dit over te schrijven naar onze
welpenrekening: BE46 7340 6329 5236
met de mededeling: (naam welp) herfstweekend.

Wij zijn terug op zondag 29 oktober.
We verwachten jullie om 15u30 terug aan Dampoort om je zoon/dochter op te halen.

Wat moet je zeker meenemen?

● Slaapzak

● Matje

● Kledij voor 2 dagen

● Sombrero

● castagnettas

● Regenjas

● Toiletgerief

● Scouts Uniform

● Zaklamp


